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Marskramer Schreuders is per
31 december 2024 definitief gesloten.
 
Graag wil ik Klundert bedanken voor
alle trouwe klandizie en het steunen
van Marskramer Schreuders.
 
Ik heb hier 13 jaar met heel veel plezier
gewerkt en uiteindelijk 3,5 jaar voor 
mezelf.
 
Tot ziens!
Hilbert Schreuders

             

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl

             

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl

AANLEG - RENOVATIE - ONDERHOUD
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Maandschrijfsel in 300 woorden
Gelukkig zijn is een levenstijl!
De maand januari ligt al weer (bijna) achter ons. We hebben elkaar het allerbeste gewenst: 
gezondheid, geluk, liefde, saamhorigheid, vriendschap, voorspoed en wat je verder maar kunt 
verzinnen, we gunnen het elkaar van harte. Hoe vaak heeft u ‘Gelukkig Nieuwjaar’ gezegd de 
eerste week in het nieuwe jaar? Hoe vaak zei u ‘De beste wensen’?

Vorige week hadden we de zogenaamde Blue Monday. Kent u deze term? Deze is 20 jaar 
geleden verzonnen door de Britse psycholoog Cliff Arnall. Volgens hem zou de maandag 
van de laatste volle week van januari de dag zijn waarop de meeste mensen zich treurig, 
neerslachtig of weemoedig voelen. Dat mensen op die dag gedeprimeerd zouden zijn, heeft 
volgens Arnall te maken met het mislukken van goede voornemens en het nog ver weg lijken 
van vakanties. Daarnaast zijn de dagen nog donker en is de maandag voor veel mensen de 
eerste dag van de werkweek.

Hopelijk hebt u niet teveel last gehad van deze Blue Monday…. Ik in ieder geval niet. We 
hebben weer een leuke reis in het vooruitzicht en de voorpret alleen is al superleuk! Verder 
voel ik me langzaamaan weer steeds energieker worden en probeer ik zoveel mogelijk 
positief in het leven te staan. Dat heeft echt effect op je levenszin. Als je de kleine dingen 
weet te waarderen, dan is elke dag de moeite waard!

Wat is geluk eigenlijk? 
Volgens mij is gelukkig zijn 
een levensstijl. Het is niet 
zo dat je gelukkig wordt 
omdat je de dingen bereikt 
die je wenst. Je bereikt de 
dingen die je wenst omdat je 
gelukkig bent.
Doe er je voordeel mee! En 
natuurlijk heel veel geluk en 
positieve levenszin gewenst!

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Ter intro
Op de voorpagina noemen we het al: 17 febru-
ari is het ‘Doe vriendelijk dag’.
Oorspronkelijk bedacht door een Nieuw-
Zeelander, maar over komen waaien uit 
Amerika.
Het leek ons wel leuk om juist deze dag eens 
extra onder de aandacht te brengen. Doen jullie 
mee op 17 februari door extra vriendelijk te zijn 
tegen iedereen die je ontmoet?

Zo’n speciale dag vol vriendelijkheid zal abso-
luut hartstikke fijn zijn. Want het is soms echt 
erg om alle negativiteit te ervaren, alle onbe-
houwen kritiek, alle ongenuanceerde reacties 
en het commentaar op alles en iedereen. Doe 
eens lief.

En hoe leuk is het om juist op die dag extra aar-
dig te zijn voor alle mensen die je tegenkomt. 
Een groet aan de buurman of een willekeurig 
iemand. Sta op voor iemand in de trein of de 
bus. Koop een bloemetje voor je partner of je 
moeder. Of neem taart mee voor je collega’s. 
Deel complimentjes uit. Allemaal leuke sugges-
ties om deze ‘Doe vriendelijk dag’ extra leuk te 

maken. Samen maken we de wereld weer een 
beetje liever. Doe je mee?

Vriendelijkheid kost geen geld. En het is ook he-
lemaal niet zo moeilijk om vriendelijk te zijn. De 
Klundertse ondernemers hebben het al aardig 
door hoe het werkt. Het is altijd gezellig shop-
pen in de Klundert. Je wordt in de winkels vrien-
delijk en gastvrij ontvangen, niet alleen op 17 
februari, maar elke dag is er wel tijd voor een 
praatje. Shop jij ook in Klundert? 

Overigens zijn er heel veel speciale dagen 
in februari. Zo vieren we op 7 februari de 
Warmetruiendag, 8 februari is de Dag van 
het zelfvertrouwen en 14 februari is het 
Valentijnsdag. Dan hebben we ook nog de 
Werelddag voor Sociale Rechtvaardigheid op 20 
februari. Het doel van deze dag is het algemene  
bewustzijn vergroten met betrekking tot 
werkloosheid, sociale uitsluiting en armoede. En 
betrekken we het alleen op Klundert, kijk maar 
eens in de Stadskalender in dit blad. Wat zijn er 
weer gezellig veel activiteiten en festiviteiten! 
Zullen we alle dagen vieren?
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Afwisselend carnavalsprogramma

Loerendonck maakt zich op voor het 
grote leutfeest
De Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting (LAK) is al maanden be-
zig met de voorbereiding om er weer een fantastisch carnavalsfeest van 
te maken. Het Looerendoncks carnaval begint op vrijdag 28 februari en 
duurt tot en met dinsdag 4 maart. 

Tonpraoters Gala 8 februari
Voorafgaand aan het carnavalsweekend trapt de LAK al met een avondje 
lachen. Op zaterdag 8 februari wordt namelijk het 13e Loerendoncks 
Tonpraoters Gala gehouden in De Niervaert. Op deze avond betreden 
zes Tonpraoters de ton. Dit keer is er gekozen voor de volgende ‘bekende 
toppers’: Piet Vegers, Dorien Voogt, Frank Backx, Bart Ketelaars en 
Ronald Kustermans. Als klapper van de avond, wordt speciaal de landelijk 
bekende rasverteller Rob Scheepers ingevlogen om de avond af te sluiten. 
Na afloop is er de afterparty, waar ruimte is voor een drankje en een 
gezellige babbel. Kaarten zijn voor 12,50 euro te koop bij De Niervaert en 
bij Primera van den Berge aan de Voorstraat 30 Klundert.

Start carnaval vrijdag 28 februari
Vrijdag 28 februari gaan de festiviteiten van start met een bezoek aan 
de basisscholen door Prins Aleksander d’n Irste en jeugdprinses Flynn d’n 
Irste met hun gevolg. ’s Middags zal Trien weer weggezet worden in de 
Bottekreek, zodat ze over Loerendonck kan waken. Het avondprogramma 
begint met een limonadebal voor de kinderen en het bouwersbal 
voor volwassenen. De muziek wordt verzorgd door DJ Luc. Ook de 
Gospelpompers uit Fijnaart zullen die avond optreden.

Officiële opening zaterdag 1 maart
Zaterdagmiddag begint natuurlijk traditiegetrouw met de grote optocht 
door het centrum van Loerendonck. De optocht eindigt dan bij het Stad-

huis, waar de officiële sleuteloverdracht zal plaatsvinden. De feestende 
menigte gaat vervolgens naar de Niervaert waar DJ Bryan zal zorgen voor 
een gezellig stukje muziek. Aan het eind van de middag is de prijsuitrei-
king van de optocht en daarna kan iedereen eventueel genieten van een 
lekkere maaltijd in De Niervaert (kaarten hiervoor zijn ter plekke te koop). 
’s Avonds gaat DJ Bryan door met zijn muzikale entertainment en halver-
wege de avond zal de Brabantse Feest-DJ Auke het van hem overnemen 
en er verder nog spetterende avond van maken.

Maandag 3 maart programma voor jong en oud
Zondag is een rustdag in Loerendonck, maar op maandag gaat het feesten 
gewoon weer door met een programma voor jong en oud. De jeugd mag 
’s middags lasergamen en er wordt een fantastisch carnavalsspel geor-
ganiseerd waarvoor de kinderen zich in teams kunnen inschrijven. In de 
Babbelaar is ondertussen een mooi programma voor de jongere ouderen 
en in de grote zaal zijn leuke spelletjes voor de hele kleintjes met muziek 
van DJ Kenji.
Maandagavond is traditiegetrouw een thema-avond en deze keer is ge-
kozen voor het thema ‘Sprookjes’. DJ Luc draait de platen aan elkaar en 
de artiest van de avond is Trio Zandvrees en de Viezevoetenkortingen, 
bekend van het nummer Ko de Geel en hun nieuwe hit Tes La Laaje.

Dinsdag 4 maart afsluitend feest
Dinsdagavond wordt carnaval afgesloten met de lampionnenoptocht. 
Deze optocht start bij het Tolhuys en gaat dan richting de brug bij de 
Bottekreek om daar de Trien te verbranden. Hierna is iedereen uitgenodigd 
om het carnaval af te sluiten in het Tolhuys.
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Ook bezorging van folders of flyers kunnen we 
regelen! 
 
Hebt u een leuke maandactie? Wilt u alle inwoners informeren over een bepaalde happening of wat dan ook? Natuurlijk is het altijd mogelijk om een 
advertentie te plaatsen. Een andere mogelijkheid is om een flyer of brochure mee te laten bezorgen door onze bezorgers!

Elke laatste donderdag van de maand gaan onze bezorgers op pad en tegen een alleszins redelijke prijs zorgen zij dat uw flyer of brochure keurig huis-
aan-huis wordt bezorgd binnen ons verspreidingsgebied.
Belangstelling? Informeer naar de prijzen en mogelijkheden via advertenties@indeklundert.nl.

Enorme verbetering voor Noordhoek

Feestelijke opening bij Kindcentrum Sint Jozef
Op 15 januari was het feest bij Kind-
centrum Sint Jozef in Noordhoek! De 
opening na de verbouwing van de 
gymzaal, dorpshuis, kinderopvang én 
de vernieuwde aula werden groots 
gevierd met leerlingen, ouders en 
leerkrachten. Aan het einde van de 
ochtend verzorgde de leerlingen een 
dansvoorstelling in de gymzaal om 
de opening te vieren, helemaal in lijn 
met de kernwaarden van de school: 
samen, plezier, veilig en ontwikkeling.

De vernieuwde gymzaal, dorpshuis 
en kinderopvang zijn een enorme verbetering voor Noordhoek en voor 
de leerlingen van Kindcentrum Sint Jozef. Niet alleen de gymzaal trok de 
aandacht, ook de vernieuwde aula werd door ouders met bewondering 
bekeken. De aula heeft een frisse, moderne uitstraling gekregen en is een 
plek in de school waar we heel trots op zijn. 

Warme en moderne omgeving
Ook kinderopvang De Dwergjes kreeg een opknapbeurt. De ruimtes zijn 
vernieuwd en opnieuw ingericht, zodat de kinderen zich hier nog fijner 
en veiliger voelen. De vernieuwde opvang biedt een warme en moderne 
omgeving, waar de jongste kinderen met plezier kunnen spelen en leren.

Samen bouwen aan de toekomst
Met de opening van de gymzaal, de vernieuwde aula en de vernieuwde 
kinderopvang zet Kindcentrum Sint Jozef opnieuw een belangrijke stap 
in het bieden van een inspirerende leeromgeving. De ochtend werd af-
gesloten met een kop koffie en gezellig samenzijn in de aula, waar ouders 
met trots terugkeken op dit bijzondere moment. De leerlingen kregen in 

de klas chocolademelk en gebak om deze dag nog feestelijker te maken. ’s 
Middags werd de officiële opening van het dorpshuis gevierd.  
Kindcentrum Sint Jozef blijft bouwen aan een toekomst waarin ontwikke-
ling, plezier en verbinding centraal staan. En met deze vernieuwde ruimtes 
kan de school nog meer betekenen voor haar leerlingen én de gemeen-
schap van Noordhoek. 
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Nederlandse Horeca Prijzen

Café de Klundert wint publieksprijs

Eind vorig jaar kon er gestemd worden in diverse categorieën voor het prijzenfesti-
val Nederlandse horecabedrijven. De wedstrijd Nederlandse Horeca Prijzen wordt 
georganiseerd in samenwerking met de partners  FoodClicks, Horecasite, Koffietje.
nl, United Consumers, DJ’s van Radio 538 en City Gin. De uitvoering is in handen 
van Vote Company. 

Albert en Shila Bakker-Bhagwandien zijn vorig jaar januari gestart met hun Café de 
Klundert. 
“Ik heb Albert leren kennen in Benidorm. Hij is vanuit Uithoorn naar Klundert ver-
huisd voor mij en samen hebben wij per 1 januari 2024 Café de Klundert overgeno-
men. Voorheen heette het Café De Neep, daar werkte ik toen al. In april 2024 zijn 
we getrouwd en samen runnen we nu ons eigen café”, vertelt Shila.

Winnaar
Op een gegeven moment werden ze benaderd door de organisatie Nederlandse Ho-
reca Prijzen om mee te doen aan de verkiezing in de categorie ‘Beste Café’. Ze heb-
ben zich aangemeld en kregen daarop zoveel positieve stemmen dat ze in de prijzen 
zijn gevallen. Ze kregen 561 stemmen met een gemiddeld cijfer van een 9,44. Daar-
mee staan ze landelijk op de derde plaats, maar in de provincie Noord-Brabant en 
in de gemeente Moerdijk mogen ze zelfs de titel ‘Beste Café 2024-2025’ noemen.

Trots op Award
Vorige week mochten ze de prijs in ontvangst nemen tijdens het Award Festival in 
het FIGI Theater in Zeist: een prachtige gepersonaliseerde Award met de felbegeer-
de titel en een speciale fotoshoot door een professionele fotograaf voor de Neder-
landse Horeca Prijzen Fotowand. Daarna werd er gefeest met de DJ’s van Radio 538.

Leuke evenementen
Café de Klundert is te vinden op het Stadhuisplein midden in het centrum van 
Klundert.
“Regelmatig organiseren wij leuke evenementen zoals ‘Weekje Veuraf’ met DJ Bryan 
op 22 februari, 29 maart komt er een band Baggy Boots met Rock n Roll/Rockabilly,  
Koningsnacht op 25 april wordt gevierd met DJ Thieme en op Koningsdag dit jaar 
op 26 april hebben we een optreden van Three Times etc. We zitten niet stil dus 
en houden echt van ons werk. Iedereen is van harte welkom”, aldus Shila. Wilt u 
ook eens de gezelligheid van Café De Klundert proeven: op hun facebookpagina is 
steeds te vinden wat er allemaal te doen is.

Openingstijden
Op maandag en dinsdag is het café gesloten. De reguliere openingstijden zijn: 
woensdag van 15.00 tot 1.00 uur; donderdag vanaf 19.00 uur tot 1.00 uur; vrijdag 
en zaterdag van 15.00 tot 2.00 uur en zondag van 15.00 tot 22.00 uur. Ook besloten 
feesten zijn mogelijk in Café de Klundert. 
Meer info via email: cafedeklundert@gmail.com of telefonisch via 06-18118281.
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... De makelaar 
voor in de klundert 

en omstreken

Molenberglaan 3 | 4791 AJ Klundert (0168) 40 14 67 | vanwensenmakelaars.nl

Heb je
verhuisplannen?

grafisch vormgever
Verzorgt iedere maand de opmaak voor dit magazine!

@vrolijkdesign
info@vrolijk-design.nl
www.vrolijkdesign.nl

Spreekuur in Huis van de wijk Klundert.
Vanaf 1 februari sluit sociaal werker Renske aan bij het 
spreekuur van wijkzuster Pamela. Voor alle vragen over 
wonen, welzijn, zorg, sociale benadering en andere vragen 
kun je binnen lopen.

Renske Donkers 
06 – 236 40 824

Voor meer info:Iedere donderdag van 13.00-14.00uur
Prins willemstraat 2
Klundert

SUR-6g4b54m7lqeg-nl-0125-1  1 21-01-2025   14:55:44

Kluswijs 
klundert

Openingstijden:
Ma. t/m vrij.  8.30 -18.00 uur
Zaterdag  8.30 -17.00 uur

Meer informatie? Kijk op kluswijs.nl

Tel.: 0168 - 402 334

Column namens de Kerken - Kerk in beweging

Hoe zit dat met Jezus? (1)
In mijn vorige columns heb ik geprobeerd om 
te laten zien, dat er goede redenen zijn om te 
geloven dat God bestaat. Maar hoe zit dat met 
Jezus? Waarom is de één laaiend enthousiast 
over Jezus, en waarom is hij voor iemand 
anders totaal niet belangrijk? De één bidt tot 
Jezus en  iemand anders gebruikt zijn naam 
alleen als stopwoord.  Voor christenen is Jezus 
het centrum van hun geloof, maar voor veel 
anderen speelt hij geen enkele rol in hun leven.

Ik heb eens nagekeken hoeveel volgers Jezus op 
dit moment wereldwijd heeft. Hoewel er geen 
Instagramaccount van hem bestaat, heeft hij 
volgens de laatste statistieken nu ongeveer 2,2 
miljard volgers. Het zou mij niet verbazen, als 
hij weleens de belangrijkste influencer ooit zou 
kunnen zijn…..

Even ter vergelijking: de meest belangrijke 
influencer op dit moment is de voetballer 
Cristiano Ronaldo met wereldwijd ruim 600 
miljoen volgers. Na hem komt de voetballer 
Lionel Messi met ruim 500 miljoen volgers 
op Instagram. Ronaldo en Messi inspireren 
mensen met hun voetbaltalent. Jezus was geen 
topsporter, maar hij inspireert mensen (denk ik)  
vooral door de manier waarop hij geleefd heeft 
en door zijn uitspraken.
Ik vind het boeiend om te bedenken, hoe Jezus 
groeide van een totaal onbekend persoon zo’n 

2000 jaar geleden naar iemand met meer dan 2 
miljard volgers in 2025.  Daar is uiteraard veel 
onderzoek naar gedaan. 

De Bijbel vertelt, dat Jezus op ging vallen toen 
hij een jaar of 30 was. Daarna was hij ongeveer 
3 jaar actief en toen werd hij gedood. Deze 3 
jaar spelen een beslissende rol voor zijn latere 
invloed.  In de Bijbel kun je nog goed terug 
vinden, dat de manier waarop Jezus leefde veel 
verwarring opriep. Dat gold ook voor de dingen 
die hij zei en de dingen die hij deed. Ze riepen 
veel verbazing op, omdat er iets niet klopte. 
Zijn tijdgenoten vroegen zich voortdurend af, 
wat voor iemand hij eigenlijk was. Ze zagen 
hem dingen doen die niemand anders kon. En 
ze hoorden hem dingen zeggen die niemand 
anders durfde te beweren. 

Persoonlijk denk ik, dat het meest aparte aan 
hem was, dat mensen iets van God bij hem 
ervaarden. Op één of andere manier straalde 
hij iets uit van God. Hij had een enorm groot 
vertrouwen in God, die hij zijn Vader noemde. 
Hij had een bepaalde power, maar hij zette die 
niet in voor zichzelf. De bijbel vertelt dat er 
mensen door hem genezen werden, en dat hij 
de mensen voortdurend aan het denken zette 
met zijn uitspraken over God. Daarom waren er 
veel tijdgenoten die hem volgden om dichterbij 
zijn geheim te komen. Ze merkten bijvoorbeeld 

dat ze in hun leven dichterbij God kwamen 
door de dingen die hij zei en deed. En dat was 
natuurlijk een verrassende ontdekking. Maar 
anderen bleven dit vooral verwarrend vinden. 

Daarom kom ik nu tot de volgende conclusie:
Zoals moderne influencers als Ronaldo en Messi 
mensen inspireren door hun uitzonderlijke 
sportieve talent, zo inspireerde Jezus 
mensen met zijn uitspraken over God en zijn 
uitzonderlijke talent om mensen te genezen. 
Uit de reacties van zijn tijdgenoten kunnen we 
opmaken dat ze Jezus als “niet normaal” zagen. 
Zijn optreden riep verbazing en verwondering 
op, maar ook onbegrip en ergernis. Nu 2000 
jaar later is dat nog steeds het geval. Wat was 
het geheim van Jezus? De komende keer wil ik 
daar verder op ingaan.

Ds. Jan den Braber 
Reageren? dsjandenbraber@gmail.com
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Huisartsenpraktijk de Groote Polder - Westerstraat 41, 4791 HT Klundert 0168 409000
www.degrootepolder.uwartsonline.nl

Teamnieuws uit de huisartsenpraktijk
Bij onze huisartsenpraktijk is er veel goed nieuws te melden! 
Er zijn mooie ontwikkelingen binnen ons team die we graag 
met u delen.
Vanaf 1 januari jl. zijn onze waarnemend huisartsen Benthe 
Reijniers en Rogier Vroon officieel in loondienst gekomen. 
Deze stap versterkt niet alleen onze samenwerking, maar 
draagt ook bij aan de continuïteit van de patiëntenzorg.
Daarnaast hebben we bijzonder nieuws:
Onze collega’s Benthe (huisarts) en Kimberley (POH GGZ) 
zijn in blijde verwachting. Beide dames verwachten hun kindje 
in juni, en we kijken met het hele team uit naar deze prachtige 
gezinsuitbreidingen.
In februari verwelkomen we Mari (POH Chronische zorg) 
weer. Zij is in september jl. bevallen van een gezonde zoon. We 
zijn blij dat ze weer van de partij is! 
Tegelijkertijd nemen we in februari afscheid van Deborah Lock, 
onze huisarts in opleiding. We bedanken haar voor haar inzet 
en wensen haar veel succes in het vervolg van haar opleiding.

Uw mening telt: doe mee aan onze patiënten-enquête
Naast deze mooie ontwikkelingen zijn wij benieuwd naar uw 
ervaringen met onze praktijk. Binnenkort starten we met een 
patiënten-enquête. Door deze in te vullen, helpt u ons om 
onze zorg en service verder te verbeteren.
Het invullen duurt ongeveer 5-10 minuten, en uw antwoorden 
worden volledig anoniem verwerkt. Houd het patiëntenportaal 
of uw e-mail in de gaten voor meer informatie over deelname.
Wij bedanken u voor uw vertrouwen in onze praktijk en kijken 
met enthousiasme naar de toekomst. Heeft u vragen, opmer-
kingen of ideeën? Laat het ons gerust weten!
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Belevenissen in het dierenpark

Kalkoenen in de hoofdrol

De dieren in het dierenpark kunnen het over het algemeen prima met 
elkaar vinden. Behalve dat de kalkoenen nogal eens ruzie maken met 
de pauwen. Of andersom. Waarom dat zo is? Misschien gewoon om de 
aandacht te trekken? Maar verder scharrelen alle dieren gezellig door 
het park om te grazen, te spelen, te klimmen of zomaar wat rond te 
struinen.  De dieren krijgen in deze winterperiode extra hooi, want bij-
voeren met deze kou is belangrijk.

Heel sneu is dat bij het jongste geitje Ronald een hoorntje is afgebro-
ken. Dit kan voor het geitje behoorlijk pijnlijk zijn. Geitenhoorns zijn een 
essentieel onderdeel van hun anatomie en dienen verschillende doel-
einden. De primaire functie van de geitenhoorns is om te dienen als een 
soort airconditioningsysteem tijdens warm weer. De hoorns helpen de 
interne temperatuur te reguleren. Ook zijn de hoorns communicatie-
middelen, belangrijk om de onderlinge rangorde en de hiërarchie in de 
kudde te bepalen. Afhankelijk van de omstandigheden is het mogelijk 
dat gebroken hoorns helaas niet meer terug groeien.

Kalkoenen in de hoofdrol
Met name de kalkoen is een opvallende verschijning tussen de andere 
dieren. Het zijn interessante dieren en bijzonder om te zien met zijn 
gekleurde lellen en aanhangsels aan zijn kop.
Kalkoenen komen van oorsprong uit Noord- en Midden Amerika. Ze le-
ven daar voornamelijk in bosrijke gebieden. Als huisdier komen ze over 
de gehele wereld voor.  Het zijn grote siervogels. Ze kunnen wel 120 
centimeter hoog worden en hun vleugels hebben een spanwijdte van 
140 centimeter als ze hun vleugels uitgestrekt hebben en dan gemeten 
van punt tot punt. Een volwassen kalkoen kan wel tien kilogram wegen. 
Ze kunnen erg goed zien en horen. In gevangenschap wordt een kalkoen 
gemiddeld twaalf jaar oud.

Geen knuffeldieren
Het grootste deel van de dag blijven de kalkoenen gewoon op de grond. 
Als een kalkoen gaat slapen, gaat hij meestal in een boom zitten. De wil-
de kalkoen kan ook vliegen, maar geen grote afstanden. Gefokte rassen 
kunnen dat meestal niet, omdat ze veel te zwaar zijn. Van nature zijn 
kalkoenen omnivoor, dat betekent dat ze niet alleen plantaardig, maar 
ook dierlijk voedsel, voornamelijk insecten, eten.
Kalkoenen kunnen goed tegen kou, maar zoeken ook wel de beschut-
ting van het hok op. Belangrijk is om zand te hebben bij hun verblijf, 
want ze nemen graag een zandbad. Ze houden er niet van om vastge-
houden te worden, het zijn geen knuffeldieren. 

Groepsdieren
Het zijn echte groepsdieren, de mannetjes leven meestal gescheiden 
van de vrouwtjes. In een groep kalkoenen heerst een rangorde. Kalkoe-
nen communiceren vooral middels geluiden. Het bekendste geluid is wel 
het klokkende geluid dat de mannetjes maken om vrouwtjes te lokken. 
Hanen zijn over het algemeen kleurrijker dan hennen, ze zijn ook een 
stuk groter en hebben felgekleurde keellellen. 

Paring
Kalkoenen zijn na ongeveer tien maanden geslachtsrijp. Tamme hanen 
beginnen rond februari te roepen en blijven het paringsgedrag voortzet-
ten meestal tot ver in juni. Het paringsritueel is een interessante dans. 
Het begint met de kalkoen die zijn pronkstuk voor de hennen laat zien. 
Een ontvankelijke hen zal dan dicht bij haar aanbidder paraderen. Ze zal 
hem omcirkelen, zijn aandacht trekken en zodra hij geïnteresseerd raakt, 
raken de twee verstrikt in een prachtig ballet. Een haan paart meestal 
met meerdere hennen en zorgt daarna niet voor de eieren of de kuikens. 
De hen bouwt een nest op de grond en legt daar acht tot twintig eieren 
in. Na 25 tot 31 dagen broeden komen de eieren uit. De kuikens komen 
al na 24 uur van het nest en eten dan zelf. De jonge kalkoenen blijven 
vier tot tien maanden bij hun moeder.
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Ons assortiment bestaat uit:
Rookwaren  Kansspelen
Rokersbenodigdheden Ticketbox en Paylogic
E-smokers  Opwaardeerkaarten
Cadeaukaarten Kantoorartikelen
Zoetwaren  Gifts
Lectuur  Batterijen
Boeken  Postzegels
Wenskaarten  Dagbladen

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt

uw winkel voor o.a. 
wenskaarten, cadeaukaarten, boeken, 
tijdschriften, gifts en kantoorartikelen

Openingstijden:
Ma t/m do: 8.30-18.00

Vrijdag: 8.30-20.00
Zaterdag: 8.00-17.00

Primera van den Berge
Voorstraat 30

4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Thijssenweg 20
4927 PC Hooge Zwaluwe
T  076 593 12 53

STORING-ONDERHOUD-SERVICE 
Bel ons voor een afspraak 

076 - 5931253! 

CV - Sanitair - Dakbedekking - Zink
www.vanalphenroest.nl

Installatietechniek

Doorsteek 6, 4791 HR Klundert - 0168 85 44 41 - www.sushijiale.nl

De lekkerste sushi van Klundert!
 

We zijn van dinsdag t/m zondag geopend van 14:00 tot 20:00 uur.

Kinderdagverblijf, peuteropvang, voor- en naschoolse opvang, 
flexibele opvang en vakantieopvang

OPEN VAN 07:00 – 19:00 UUR | WWW.KINDEROPVANG-DECOCON.NL

Witte Weideweg 2, 4759 AC Noordhoek
Tel.: 06-51902268 - E-mail: info@dhafbouw.nl

www.dhafbouw.nl

Jouw advertentie hier?
Klundert Magazine wordt maandelijks huis aan huis verspreid in Klundert, 

Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan. 
De totale oplage is 3.200 exemplaren.

Mail jouw advertentie of vraag om meer informatie: 
advertenties@indeklundert.nl
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Oud Nieuws 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 98 - januari 2025

Kerstmis 2024 was de 75e keer dat ik Kerstmis vierde…
De eerste was in 1949. Ik was toen 10 maanden oud. Zonder te weten wat het betekende wenste ik vanaf de armen van mijn moeder iedereen ‘een 
zalig kerstfeest’. Pas nadat ik me realiseerde dat ‘zalig kerstfeest’ geen universele wens was, heb ik mijn formulering aangepast. Het werd ‘Gelukkig 
Kerstfeest’. De heilwens ‘Zalig Nieuwjaar’ volgde dezelfde weg: Van ‘Zalig’ via ‘Gelukkig’ en omdat dat laatste de lading niet helemaal dekte ‘de 
Allerbeste Wensen’ en voor naaste familie en intimi ‘Een voorspoedig en gezond nieuwjaar’.   

Mijn eerste kerstfeest vierde ik dus een poosje nadat mijn oom Jan, de oudste broer van mijn moeder, thuis kwam uit Nederlands Indië. Hij was een 
van de Nederlandse militairen die hadden geprobeerd om de inwoners van Indonesië ervan te weerhouden  om ‘voor zichzelf te beginnen’. Voor zijn 
optreden in het Verre Oosten werden mijn oom en zijn vrienden bij hun thuiskomst als helden onthaald en uitgebreid gehuldigd. Niet iedereen had 
kennelijk onthouden dat wij, Nederlanders, dat verre land een paar honderd jaar daarvoor hadden bezet, veroverd en tot het onze gemaakt zonder 
dat de oorspronkelijke bewoners gevraagd was wat die daarvan vonden. En dat alles met als voorwendsel dat ‘we’ er op die manier onze beschaving 
en onze godsdienst brachten.

Men was kennelijk ook vergeten dat in 1945 de Verenigde Naties (in het 
Engels: United Nations), werden opgericht met het doel een wereldwij-
de diplomatieke en politieke organisatie te vormen die zich inzet voor 
internationale vrede en stabiliteit. En dat er plannen waren om aan het 
einde van 1949 de NAVO (in het Engels: North Atlantic Treaty Organisa-
tion) op te richten met als doel te zorgen voor vrede en veiligheid in de 
landen rond de Atlantische Oceaan. Dit om de afspraak te onderstrepen 
dat ‘wat in WO2 was gebeurd nooit meer zou gebeuren’. Deze woorden 
zijn na 1945 door menig leider op meerdere internationale podia tot van-
daag toe regelmatig herhaald. En telkens was iedereen ervan overtuigd 
dat degenen die ze spraken ook werkelijk meenden wat ze zeiden. Daar 
is weinig van terechtgekomen: In 1950 al mengde de Verenigde Naties 
zich in een nationaal conflict in Korea door een troepenmacht samen te 
stellen, bestaande uit militairen uit de Verenigde Staten, Canada, Fran-
rijk, Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk, die de opdracht kreeg 
om Zuid-Korea te beschermen tegen het leger van Noord-Korea, dat ge-
steund werd door China. Dit leidde in 1953 tot een wapenstilstand, die 
nog steeds geldt. Met dien verstande dat de troepenmachten aan beide 
zijden zich hebben teruggetrokken. Vandaag, in 2025, is daar nog steeds 
‘vrede’, maar worden regelmatig van twee kanten speldenprikken uitge-
deeld om de andere partij uit  te dagen.

Die Koreaanse oorlog is de eerste van een bijna oneindige serie 
internationale conflicten, die sindsdien de wereldvrede in gevaar 
brachten. Ruim 200 keer is er na 1945 op onze wereldbol al oorlog 
gevoerd. En net als de Koreaanse oorlog, die als een veenbrand 
voortduurt, zijn er diverse nog steeds aan de gang. Voorbeelden daarvan 
zijn o.a. de Afghaanse oorlog, de Russisch-Oekraïense oorlog, de oorlog 
Hamas-Israël, de voortdurende spanning in het Midden-Oosten, in de 
Golf van Aden, in Soedan, enz.

Momenteel zijn Nederlandse militairen op tenminste 10 plaatsen ver-
spreid over de hele wereld onder de vlag van de VN bezig met het bewa-
ken van de door ons zo gewenste vrede. Er zijn echter leiders van wereld-
machten, maar ook van kleinere landen, en zelfs Nederlandse politici die 
met hun uitspraken en hun handelen de wereldvrede dagelijks in gevaar 
brengen. Denk hierbij aan de pas aangetreden nieuwe president  van de 
Verenigde Staten, de heer Trump, die Groenland, Panama en Canada wil 
inpikken en daarbij naar eigen zeggen gewapende acties niet schuwt. Of 
aan de heer Poetin in Rusland, die al ruim twee jaar pogingen doet om 
Oekraïne te annexeren. Of aan de heer Netanyahu, die vanuit Israël pro-
beert Hamas te verslaan en de Palestijnen te verdrijven en aan de leiders 
in China, die Hong Kong en Taiwan op hun verlanglijstje hebben staan. 
Dit zijn serieuze bedreigingen.

Wij wensen onszelf en elkaar elk jaar op 25 december ‘Vrede op aarde’. 
En een week later op 1 januari nog eens vrede, gezondheid, voorspoed en 
geluk in het nieuwe jaar. Ik vraag me dan elk jaar af of mensen als Trump 
ook elk jaar zijn beste wensen naar vrienden en familie stuurt? Of Poetin 
met Kerst met een glas wodka in zijn hand zijn buurman in Oekraïne geluk 
en voorspoed wenst en of de heren in China veilig vuurwerk afsteken 
waar men in Hong Kong ook van kan genieten. Misschien dat Netanyanu 

dan bij het nalezen van de wapenstilstandovereenkomst samen met de 
Hamasleiders kan luisteren naar het Kinderen voor Kinderenliedje ‘Als 
de lichtjes doven’ en dat ze dan even stil kan staan bij wat er gezongen 
wordt.
Moge het u goed gaan in dit nog nieuwe jaar!

Als de lichtjes doven (Kinderen voor kinderen)
Op een slagveld klonk een stem, was van ver te horen
Zong dat er in Bethlehem een kindje was geboren
In die nacht zo stil en groot zwegen de kanonnen
Die zijn bij het morgenrood toch opnieuw begonnen

Kerstmis lijkt ons keer op keer vrede te beloven
Maar kanonnen dreunen weer als de lichtjes doven

Donkere Zuid-Afrikaan honger moet je lijden
Mag niet naar je vader gaan, bent van hem gescheiden
Wie dit hebben uitgedacht komen allen samen
Zingen plechtig Stille Nacht zonder zich te schamen

Kerstmis lijkt ons keer op keer vriendschap te beloven
Maar dan gaan ze altijd weer alle lichtjes doven

Vluchteling hier ver vandaan mag jij hier ook blijven
Mag jij hier dan ook bestaan of gaat men je verdrijven

Kerstmis doet ons telkens weer beterschap beloven
Laat dan deze ene keer het lichtje niet weer doven



Klundert Magazine pagina 12

Nieuwe leden welkom!

Afscheid Joost Logghe van het Niervaertkoor

Het Niervaertkoor is 2025 begonnen met een 
jaarvergadering op 14 januari. Tijdens deze 
vergadering heeft het koor afscheid genomen 
van hun gewaardeerd lid Joost Logghe, die 
op 84-jarige leeftijd besloten heeft om te 
stoppen als koorlid en als vrijwilliger van de 
vereniging. Joost is zestien jaar lid geweest 
van het Niervaertkoor, waarvan elf jaar als 
penningmeester. 

Joost was overigens niet alleen penningmees-
ter, maar zorgde ook voor een heleboel an-
dere zaken. Om zomaar wat voorbeelden te 
noemen: hij heeft het logo van het koor ont-
worpen, zorgde ervoor dat iedereen de nodige 
bladmuziek had, hij was van de communicatie 
en hield de leden via e-mail op de hoogte over 
van alles en nog wat, hij maakte de jaarplanning 
voor wat betreft gebruik van de muziekzaal 

voor de repetities. Een echte spil en duizend-
poot binnen het koor dus. Als Joost een keertje 
niet op de repetitie was, wat overigens maar 
sporadisch voorkwam, dan was er paniek, want 
hij beheerde ook de sleutel van de piano. Als 
deze dan niet doorgegeven was aan iemand an-
ders, moest er dus a capella gezongen worden. 
Joost kon niet makkelijk zomaar iets uit handen 
geven.

De vereniging kon hem na zoveel trouwe ja-
ren natuurlijk niet zomaar laten gaan. Voorzit-
ter Loes Lokate-van Slobbe zorgde ervoor dat 
Joost in het zonnetje werd gezet. “Als verras-
sing hadden we ook zijn vrouw Hilde, zoon 
Koen en schoondochter Tineke uitgenodigd. 
Dit was een mooi moment voor Joost. En met 
een afscheidscadeau en een bloemetje voor 
zijn vrouw heeft hij nu zijn zangcarrière bij het 
Niervaertkoor afgesloten.”

Het koor gaat natuurlijk gewoon door. De ver-
eniging bestaat al meer dan 75 jaar en heeft 
heel wat trouwe leden die al jaren meezingen. 
November vorig jaar bijvoorbeeld werd Tonny 
van Elewout nog gehuldigd voor haar 50-jarig 
lidmaatschap. 
Het koor is weliswaar wat ingekrompen, maar 
met veel plezier wordt er elke dinsdagavond 
onder leiding van dirigent Wouter Kwakernaat 
uit Breda gerepeteerd in de muziekzaal van De 
Niervaert.
Dames en heren die het leuk vinden om 
te zingen, zijn van harte welkom bij het 
Niervaertkoor en worden uitgenodigd om eens 
binnen te lopen tijdens een repetitieavond. 
“Vooral mannenstemmen zowel bassen als 
tenoren zijn welkom, maar ook wat sopranen 
erbij zou fijn zijn”, aldus voorzitter Loes Lokate.
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Met een mooie prijs het nieuwe jaar in!
Eind 2024 heeft de Klundertse winkeliersvereniging weer een mooie eindejaarsactie georganiseerd waarbij 
hele mooie prijzen zijn uitgereikt.

De actie heeft vier weken lang gelopen. De winkelende mensen uit Klundert en omgeving ontvingen bij 
zes verschillende winkeliers ongeacht het bestedingsbedrag een stempel. De volle stempelkaarten konden 
ingeleverd worden en drie weken lang vond er iedere vrijdag een trekking plaats met prachtige prijzen en 10 
waardebonnen die de winkeliers beschikbaar hebben gesteld. 

De laatste week werden de twee hoofdprijzen getrokken: cheques ter waarde van 500 euro die besteed kan 
worden bij de deelnemende winkeliers. Het was een grote verrassing voor de twee prijswinnaars die net voor 
de jaarwisseling op de hoogte werden gesteld. 

Mooier kan je het nieuwe jaar niet beginnen…. 

De blije winnaars kregen een lekkere en gezellige lunch aangeboden in de Stad in Klundert waarbij ze de 
cheque van de eindejaarscommissie in ontvangst mochten nemen.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd! 
Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan deze eindejaarsactie.

Namens de deelnemende winkeliers eindejaarsactie Klundert:
• AH in de Klundert
• Bloembinderij Mijn Idee
• De Poort Trends
• De Roos Modeschoenen
• DA van Berghem
• Esthers Mode Wensen
• Feel Beauty By Cindy
• FIT 24/7

De decemberactie is mede 
mogelijk gemaakt door het 
Klunderts Ondernemers 
Kontakt.

Meer informatie over het Klunderts Ondernemers Kontakt is te vinden op de website: 
www.winkelenindeklundert.nl of op te vragen via e-mail: info@winkelenindeklundert.nl.

Wees loyaal 
koop lokaal

DE KLUNDERTSE ONDERNEMERS STAAN ALTIJD VOOR U KLAAR!

• Maribelle Mode
• Marskramer Schreuders
• Maribelle Lingerie
• Optisport de Niervaert
• Primera van de Berge
• Schoonheidssalon Cathy
• Van Wensen Makelaars

• Gasterij het Tolhuys
• Hermans Optiek
• HFC
• Jora
• Jacco’s Menswear
• Jac Smit
• Keurslager Jongmans
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Wilhelminastraat 64A, Fĳnaart 
Vestkant 2, Klundert

06 23 42 79 30
www.omzienuitvaart.nl

Mensen missen...
Juist in deze dagen kan het gemis zo voelbaar zĳn. 
Wĳ wensen u mensen om u heen die het leven een
stukje lichter mogen maken.

Janita, Lonneke en Daphne

Glazenwasserij DOLLEE
Telefoon 0646839820 - glazenwasserijdollee@gmail.com

historische panden – scholen – kantoren – winkels - horeca
dakkapellen – dakborden – uitbouwen – erkers - hout & kunststof 
zonnepanelen – diverse schoonmaakwerkzaamheden

Wij zijn werkzaam in de Gemeente Moerdijk

 

www.sweetbakelicious.nl 

 

www.sweetbakelicious.nl 

06 24 92 58 77

info@luxebuitenverblijven.nl

blokweg 9B
4761 RA zevenbergen

www.luxebuitenverblijven.nl

voorheen
den hollander tuinhuizen

Specialist in brillen                     
            & contactlenzen

Prinsenbeek - Fijnaart - Klundert

www.hermansoptiek.nl

Andre & Lisette
Heijningen
Tel. 0168 46 22 28
www.depolder.eu

Van onze houtskoolgrill o.a.

  Gamba’s
        Chicken wings
Hamburgers

Spareribs
     Steaks

Advies, installatie, service 
en onderhoud van
warmtepompen, airco 
en centrale verwarming

www.hcklimaattechniek.nl
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Kijk op Klundert
Dat deze rubriek de aandacht trekt en gewaardeerd wordt, blijkt wel uit 
de leuke reacties die we krijgen. We ontvangen ook steeds weer mooie 
foto’s gemaakt in en om Klundert.  

Regenboog
Wilma Tolenaars was eind december aan de wandel door de polder en 
werd getrakteerd op een prachtige volledige regenboog. Zou ze de pot 
met goud gevonden hebben?

Sneeuw
Begin januari werden we toch even verrast met een klein laagje sneeuw. 
Segert ging vroeg op pad en wist deze prachtige winterse foto te maken 
bij de Schanspoort.

IJzig koud
Gerard Verboom maakte een rondje via Noordschans. Bij het gemaal 
maakte hij deze bijzondere foto van ijzige bomen in de polder.

Zonsondergang
Richard en Corrie Leijten worden vanuit hun eigen achtertuin regelmatig 
getrakteerd op een fantastisch mooie zonsondergang. Corrie maakte dit 
prachtige plaatje van het uitzicht op de vestingwallen.

Zonsopkomst
Joel Nieuwkoop is ook graag op pad met zijn camera en maakt prachtige 
foto’s in en om Klundert. Deze keer een mooi beeld van de schaapjes in de 
wei bij de Stenen Poppen.

Jouw foto ook in ons magazine?
De regio Klundert heeft heel wat mooie plekjes om te fotograferen. Daar-
bij kun je van alles uitproberen: fotograferen vanuit de hoogte of juist lig-
gend op de grond, vanuit jouw eigen achtertuin of vanuit het slaapkamer-
raam, zittend of liggend in het gras, een plekje eens van een andere kant 
fotograferen, een close-up foto of juist iets vanuit een ander perspectief. 
Verrassend hoe anders een bepaald plekje er dan uit komt te zien. Probeer 
het eens uit en stuur je foto naar redactie@indeklundert.nl en wie weet 
staat jouw foto in ons volgende Klundert Magazine!
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Gewoon bijzonder
In deze rubriek gaan we in gesprek met gewone bijzondere mensen die we graag beter willen leren kennen.

Deze week aan het woord Willem van Rijswijk (43) uit Klundert
Altijd leuk om mensen met een wel heel bijzondere hobby te ontmoeten. Willem van Rijswijk is zo iemand. Met passie vertelt hij over zijn hobby parachutespringen. 
Willem is lid van parachutistenvereniging Skydive ENPC (de Eerste Nederlandse Parachutisten Club), te vinden op Breda Airport. Willem is fanatiek lid van die 
club. Zelf heeft hij al bijna 800 sprongen gemaakt. Maar behalve parachutist is hij ook videoman, die bij een tandemsprong de hele experience vastlegt met een 
camera die op zijn helm is gemonteerd. Voor degenen die het ook eens willen ervaren hoe zo’n skydive is, absoluut een aanrader om je sprong vast te laten leggen 
op video. De opwinding vooraf, de spanning op het moment dat de deur van het vliegtuig opengaat, de adrenaline tijdens de vrije val en het gevoel van ultieme 
vrijheid als je onder de parachute naar beneden zweeft, absoluut een belevenis om nooit te vergeten! Willem praat vol trots over zijn passie en zou iedereen wel 
een keer mee willen nemen voor zo’n skydive. Tijdens het gesprek probeert hij zelfs mij te paaien om eens te springen en hij biedt daarbij aan dat hij dan een video 
zal maken van m’n sprong. Toch maar eerst eens goed over nadenken…..
Wie is Willem van Rijswijk?

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben geboren en getogen in Klundert en woon 
hier al m’n hele leven. Mijn ouders zijn Alber en 
Liesbeth van Rijswijk. Heel veel mensen zullen 
mijn vader wel kennen. Als postbezorger maakt 
hij zijn dagelijkse ronde door Klundert en samen 
met mijn moeder en m’n nichtjes bezorgen ze 
ook het Klundert Magazine in enkele wijken.

Men zou mij kunnen kennen van...
Misschien dat mensen me kennen vanuit bij-
voorbeeld het café. Ik kwam vroeger altijd graag 
in De Hellebaard aan de Voorstraat. Ik was niet 
echt een verenigingsman. Heb als kind wel even 
op de voetbal gezeten, maar ik was meer de 
doelpaal, ik stond meer stil dan dat ik actief aan 
het voetballen was. Dat was niks voor mij,
Als kind heb ik op de Molenbergschool gezeten 
en op De Krrullevaar. M’n middelbare schooltijd 
heb ik doorgebracht op de toenmalige school 
De Beemden in Prinsenbeek. Vervolgens een 
MBO-opleiding gedaan op het Baronie College 
in Breda en daarna internationaal vrachtwagen-
chauffeur geworden. Ik ben zo in heel wat lan-
den in Europa geweest en was vaak weken on-
derweg. Dat vond ik leuk toentertijd. Dat heb ik 
tot 2008 gedaan, toen was ik het beu om steeds 
zo lang van huis te zijn. Dat is ook de periode dat 
ik begonnen ben met parachutespringen. Als 
chauffeur rijd ik nu voornamelijk in Nederland 
en heel veel België en dan met name speciaal 
transport bijvoorbeeld met van die hele lange 
buizen. En dan gewoon ’s avonds lekker thuis.

In het dagelijks leven ben ik…
Ik ben getrouwd met Jo en samen wonen we in 
Klundert. Jo komt oorspronkelijk uit Engeland, 
maar ik heb haar ontmoet in Frankrijk. Daar 
gaan we met onze club jaarlijks een weekje naar 
toe om te springen in een andere omgeving. 
Daar hebben we elkaar ontmoet. Jo is ook para-
chutiste en heeft zelfs al bijna duizend sprongen 
gemaakt. Samen zijn we dus vaak te vinden bij 
het vliegveld, dat is echt onze passie.

Ik ben trots op...
Sowieso trots op mijn vrouw en verder op wat ik 

doe als parachutist en videoman, trots op mijn 
club ENPC.nl, een grote club met zo’n honderd 
actieve leden. Zelf hoor ik dus bij de vaste me-
dewerkers als videoman. Als je je aanmeld voor 
een sprong via de website inclusief het maken 
van een video dan kan het zomaar zijn dat ik sa-
men met jou ga springen. Ik ben heel trots dat 
ik mensen blij kan maken met die video’s, het is 
zo’n geweldige ervaring. 

Mijn lijfspreuk is...
Het helpen van één persoon verandert mis-
schien niet de hele wereld, maar het kan wel 
de wereld voor één persoon veranderen. Ik sta 
graag klaar voor anderen, help graag waar nodig, 
waarbij ik dan mezelf wel eens vergeet. 

Ik heb een grote hekel aan…
Te laat komen.

Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of 
meegemaakt heb…
Ik heb een jaar of tien geleden meegedaan aan 
het wereldrecord om met zoveel mensen tege-
lijk uit tien luchtballonnen te springen. Dat is 
toen ook uitgezonden via Hart van Nederland. 

Op televisie kijk ik graag naar…
Ik kijk graag series via Netflix of Videoland. Op 
dit moment volg ik de serie Queen of the South, 
een spannende serie over een drugskartel.

Deze film moet iedereen zien...
Absoluut de film Pulp Fiction. Een fantastische 
misdaadfilm.

Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees eigenlijk nooit.

Ik luister graag naar...
M’n muzieksmaak is heel divers, van Top 40 hits 
tot hardrock. En ik luister graag naar podcasts 
en dan vooral b.v. naar de nabeschouwingen van 
Formule 1 races.

Hoe zou ik mezelf omschrijven? Een dromer, 
een denker of een doener…
Een dromer, maar ook wel een denker.

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Ik zou wel eens een biertje willen drinken met 
Frank Lammers. Lijkt me gewoon een hele leuke 
spontane man, waar je heel gezellig mee kunt 
kletsen. Hij heeft ook een keer bij onze club ge-
sprongen, maar helaas was ik die dag niet op de 
club.

Het liefst drink ik...
Karmeliet tripel.

En het lekkerste eten vind ik…
Thaise curry.

Mijn favoriete vakantieland is...
Ik was nog nooit buiten Europa geweest, 
maar vorig jaar zijn we op vakantie geweest in 
Maleisië en Thailand. Dat was echt geweldig en 
daar wil ik zeker nog wel eens naar terug.

Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen, 
dan is dat…
Kom allemaal eens een keertje parachutesprin-
gen. Bijna iedereen reageert eenmaal terug op 
de grond hetzelfde: dat het zo’n gaaf gevoel is, 
de adrenaline tijdens de vrije val en dan het ge-
voel van vrijheid als je zweeft aan de parachute. 
Het is werkelijk een geweldige ervaring. Die er-
varing gun ik iedereen!

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Een rondje rijden in een Formule 1 auto met 
Max Verstappen.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Vertrouwen.

Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met niemand, ik ben een gelukkig man.

Klundert vind ik…
Een heel rustige plaats, ik ben blij dat ik hier 
woon. 

Wat ik mis in Klundert is…
Die randweg zou er toch eens moeten komen 
en meer supermarkten zou ook fijn zijn. Een 
beetje concurrentie is niet verkeerd.

Mooiste plekje in Klundert…
Ons eigen plekje hier.

Minst mooie plekje in Klundert…
De weg naar Zevenbergen…. (met een knip-
oog…)

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Hollands Diep. Altijd mooi op en langs het wa-
ter.
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Al ruim 30 jaar
uw mobiliteitspartner!

Steenpad 9 • 4797 SG Willemstad • Tel.: 0168 47 34 35 
www.dueren.nl

• Lease auto’s
• Nieuw en occasions
• Kia service dealer

• Onderhoud & service
• Auto- en ruitschade reparatie
• Alle merken

Beter in je vel! 
Praktische tips van Marian van Westenbrugge
Therapeute bij praktijk Oase

Maandagochtend 7:30 uur.
Voorzichtige geluiden in de straat, daar zijn ze, de verwachtte steiger-
bouwers. De renovatie gaat beginnen! 
Zo’n 160 huizen in de wijk gingen ons al voor en nu zijn wij aan de 
beurt. 
We hebben de afgelopen maanden al regelmatig contact met opzich-
ters en uitvoerders gehad en manlief was ooit ook een bouwvakker 
dus spreekt Bouwvaks, dat geeft vertrouwen. Ik hoop dat ik het de 
komende 6 weken zo gezellig blijf vinden.

Voorlopig is het even wennen, om half 8  sluipen veiligheidsschoenen 
over de  steigerplank naast onze slaapkamer, bewegende lijven voor 
elk raam. De vriendelijke mannen proberen om vooral niet naar bin-
nen te kijken. Ze sjouwen en bouwen, werken heel hard om dan rond 
4 uur opeens allemaal te verdwijnen met hun grote bussen. Terug 
naar de grote werkmannenoplaadplaats vermoed ik. 

Van steiger naar straling is voor mij een logisch bruggetje. Het ijzer 
van de buizen zou wateraders en allerlei geopatische straling kunnen 
versterken. En daar ben ik helaas erg gevoelig voor. 
Om ermee om te kunnen gaan heb ik intussen veel geleerd. Ik kan 
zelf de verstoringen opzoeken al hoef ik niet echt te zoeken als ik er 
bovenop moet slapen, juist als de ontspanning zou moeten komen 
word ik aan de stroom gelegd, zo voelt dat. Mensen die minder ge-
voelig zijn vallen wel in slaap maar rusten niet goed genoeg uit. 

Aan kinderen en dieren kun je goed zien waar een aardstraal of wa-
terader loopt.
Kindjes, honden, paarden en koeien willen er niet op slapen, katten 
liggen er juist wel op, zij hebben een bepaalde mate van verzuring 
nodig om hun eten te kunnen verteren. Mieren nestelen graag op 
kruisingen van wateraders en aardstralen, vandaar de koperen cen-
ten. Koper heeft namelijk een zwak-elektrische lading die zulk soort 
straling neutraliseert. Muggen dansen vooral boven wateraders. Die-
ren zoals vogels volgen bepaalde elektromagnetische banen.
Als je het vermoeden hebt dat je er ook mee te maken hebt probeer 
dan eens het bed te verschuiven. Of leg een Komo vuilniszak onder 
het matras, alleen in dit merk zit een soort koolstof in die straling een 
paar uur blokkeert. 

Ik ben zo benieuwd hoe we over 10 of 20 jaar naar deze materie 
kijken! Ooit wisten we zeker dat de aarde plat was en zei men als 
beweerd werd dat de aarde rond was: “Daar ben ik te nuchter voor, 
ik ben geen wappie!”

Lieve groet,
Marian
beterinjevelK@outlook.com

Vriendschap...
Klundert is een fijne plaats om te wonen, we voelen ons betrokken bij 
elkaar, er zijn heel wat verbindingen en samenwerkingen en we leven 
met elkaar mee. Ons Klundert Magazine is daar een mooi voorbeeld 
van. Heel wat nieuwtjes, berichtjes, Klundertse weetjes, stukjes ge-
schiedenis, kalenderitems en verenigingsnieuwtjes worden bij elkaar 
gebracht in dit maandblad. En we krijgen vaak positieve reacties en 
daaruit durven we wel te concluderen dat veel mensen ons blad waar-
deren. 

Nog steeds lukt het om dit blad gratis huis-aan-huis te verspreiden. Dat 
is toch geweldig! 
We zijn hiervoor echter helemaal afhankelijk van adverteerders, vrienden 
c.q. sponsors. We zijn hartstikke blij met iedereen die ons blad mee on-
dersteunt en graag willen we onze adverteerders, sponsors en vrienden 
hiervoor heel hartelijk danken! Zo fijn dat we dankzij jullie maandelijks 
weer een editie kunnen maken!

Maar....
Natuurlijk is er een maar. Want het gaat wel steeds moeizamer. Alles 
wordt duurder en elke maand is het weer een hele puzzel om het allemaal 
break-even voor elkaar te krijgen. Inderdaad break-even, want Stichting In 
de Klundert is een stichting zonder winstoogmerk.

Wat kost zo’n blad als het Klundert Magazine nu eigenlijk? Per editie is dat 
totaal ongeveer drieduizend euro. Gelukkig zijn er al heel wat mensen die 
regelmatig hun vriendschap laten blijken door een bedrag over te maken 
via de website www. i ndekl u ndert. n 1. 
Waardeert u het Klundert Magazine en laat u dat merken door Vriend te 
zijn van In de Klundert? Het zou al geweldig zijn als er per brievenbus één 
keer per jaar een bedrag overgemaakt zou worden. Doet u mee?

Uitgever van het Klundert Magazine: Stichting In de Klundert 
E-mail: info@indeklundert.nl Website: www.indeklundert.nl
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Klundertse Stadskalender
Wat is er te doen in en om Klundert?
Organiseert u een activiteit? Geef het door aan 
onze redactie, zodat onze lezers weten wan-
neer, waar en wat er te doen is. Email: redac-
tie@indeklundert.nl.

Wekelijks vanaf 1 maart op dinsdag t/m zater-
dag:
13.30-17.00 uur: Het Nationaal Vlasserij-Sui-
kermuseum geopend voor publiek.
Tot 1 maart is het museum gesloten voor indi-
viduele bezoekers. Groepen vanaf 10 personen 
kunnen bij het boekingskantoor wel een af-
spraak maken voor een bezoek.

Om de week (even weken) op woensdag:
16.00-17.00 uur: Determinato Muziekspeel-
tuin voor kinderen vanaf 4 jaar. Alle kinderen 
welkom om mee te doen om te ervaren of ze 
het leuk vinden om samen muziek te maken. In-
stroom is op elk moment mogelijk. In februari is 
het muziekspeeltuin op 5 en 19 februari in de 
muziekzaal van De Niervaert.

Donderdag 30 januari:
19.30 uur: Raadsvergadering in de raadszaal van 
het gemeentehuis in Zevenbergen met als on-
derwerp vaststelling centrumvisie Klundert.

Zaterdag 8 februari:
20.00 uur: Tonpraoters Gala in De Niervaert, 
georganiseerd door de Loerendonckse 
Algemene Karnavalsstichting (LAK). Met 
optredens van Piet Vegers, Dorien Voogt, Frank 
Backx, Bart Ketelaars, Ronald Kustermans en 
Rob Scheepers. Toegangskaarten kosten 12,50 
euro en zijn in de voorverkoop te koop bij 
Primera Klundert.

Maandag 10 februari:
19.30 uur: Stadstafelavond in De Niervaert met 
als onderwerp verleden-heden-toekomst Wind-
molenpark Industrieterrein Moerdijk met een 
blik op toekomstige kansen voor Klundert.

Zaterdag 15 februari:
16.30-19.00 uur: Stamppottenmiddag 
georganiseerd door de gezamenlijke kerken in De 
Ring aan de Kerkring in Klundert. Opgeven voor 
deze eterij kan tot en met maandag 10 februari 
bij Ineke en Kees den Hollander of bij Joke en 
Maarten van de Werken. Vervoer kan eventueel 
geregeld worden. De kosten bedragen vier euro 
per persoon; kinderen tot drie jaar gratis. Ter 
plekke kan dit contant betaald worden.

Zaterdag 15 februari:
20.00 uur: Bingoavond georganiseerd door de 
Oranje Garde in De Niervaert.

Donderdag 20 februari:
13.30 uur: Lezing door René Bastiaanse over 
het Rijke Roomse leven in Brabant van 1900 
tot 1970, georganiseerd door KBO Klundert en 
Seniorenraad SPROK. Locatie: De Niervaert. De 
zaal is open vanaf 13.00 uur en alle Klundertse 
senioren zijn van harte welkom.

Zaterdag 1 t/m dinsdag 4 maart:
Carnavalsfeesten in Loerendonck (programma 
zie pagina Verenigingsnieuws).

Vrijdag 7 maart:
14.00-16.00 uur: Zonnebloemmiddag met ge-
zellig spellencircuit in De Ring. Alle Klundertse 
Zonnebloemgasten zijn welkom. Geen zin in 
een spelletje, dan is gewoon een gezellig praatje 
onder het genot van drankje en wat lekkers ook 
prima.

Donderdag 27 maart:
Uitstapje met de bus naar Vander Kloostermode 
in Boskoop met op het programma een 
modeshop, vrijblijvend winkelen, een spelletje 
en een gratis lunch. Kosten 20 euro p.p. 
Deelnemen kan door het benodigde bedrag in 
een envelop te doen met daarop naam en adres. 
Deze envelop dan voor maandag 24 februari 
inleveren bij Annie Weevers (Van Puttenstraat 
5), Janny Verhoeven (Prins Willemstraat 4/35) 
of bij Christel van Alphen (Voorstraat 50). 

SAVE THE DATE
Noteer zovast de datums van deze fantastische 
activiteiten in Klundert

Zaterdag 12 april:
19.30 uur: Concert in De Stad met het Symfo-
nisch Ruimte Orkest en het fanfareorkest van 
Determinato.

Woensdag 16 april:
12.00-17.00 uur: Schoolvoetbaltoernooi geor-
ganiseerd door Voetbalvereniging Klundert.

Donderdag 17 april:
10.00-14.00 uur: Koningsspelen 2025 voor alle 
basisschoolleerlingen.

Woensdag 14 mei: 
Schoolkorfbaltoernooi georganiseerd door DSO 
Klundert.

Van dinsdag 20 mei t/m vrijdag 23 mei:
Avondvierdaagse Klundert georganiseerd door 
de Oranje Garde.

Van vrijdag 20 juni t/m zondag 22 juni:
50e editie van Klundert op een Kluitje met mu-
ziek, cultuur, braderie en kermis. Dit wordt een 
grootser feest dan ooit, dus zorg dat je die da-
tums blokt in je agenda!

Vaste activiteiten in of via het Huis 
van de Wijk Mauritshof Klundert
Prins Willemstraat 2 Klundert; telefoon 0168-
407747 

Het Huis van de Wijk is een ontmoetingspunt 
voor alle inwoners van Klundert. Zij kunnen hier 
binnenlopen voor een kopje koffie maar ook 
deelnemen aan diverse activiteiten: van bingo 
en spelletjes tot knutselen en workshops. Of in-
formatie/advies inwinnen bij de wijkzuster, OnS 
Moerdijk, sociaal raadslieden, vrijwilligerscen-
trale en welzijnsvragen. Iedereen, van jong tot 
oud, is van harte welkom!

Koffiemomenten van maandag t/m vrijdag
Iedere ochtend ben je tussen 10.00 - 12.00 uur 
van harte welkom voor een bakje koffie/thee. 
Kosten €0.75.

Lunchen op dinsdag- & donderdagmiddag 
Iedere dinsdag wordt de lunch geheel verzorgd 
door het Thomashuis en zal plaats vinden in 
de accommodatie van het Westerkwartier. Pr. 
Willemstraat 72 in Klundert. Opgeven voor 
maandag 12 uur d.m.v. opgavelijst of via: 
renske.donkers@surplus.nl.
Op donderdag kun je komen lunchen tussen 
12.00 - 13.30 uur. Aanmelden voor woensdag 
12.00 uur.
2e Kerstdag en Oudejaarsdag is Huis van de 
Wijk gesloten.
De kosten bedragen € 3.00. De aanmeldlijst is 
te vinden op het memobord in het Hus van de 
Wijk.

Bezinningsmomenten 
In de oneven weken ben je van harte welkom 
op vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur bij 
de weeksluiting. Een moment van bezinning en 
samenzijn, zingen en Bijbellezen. Iedereen is 
welkom.

Tekenen en schilderen
De teken en schilderclub komt elke vrijdag 
van 14.00 en 16.00 uur bij elkaar om o.l.v. Els 
Brienesse te leren tekenen en/of schilderen. 
Het plezier hierin staat centraal, maar het is 
natuurlijk leuk als je daarbij technieken leert die 
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je vaardigheden vergroten. Probeer het eens. Je 
bent van harte welkom! Voor meer informatie: 
06 - 576 300 28.

Vrije inloop: Iedereen mag meedoen!
Elke donderdag van 13.30 - 15.00 uur is ieder-
een welkom. 
30 januari: nieuwjaarsborrel
6 februari: spellen
13 februari: kijk/luister activiteit
20 februari: creatief
27 februari: actief (buiten de deur dus opgeven 
als je aanwezig wil zijn).

Digitale wereld
Maandagavond in de even weken kun je tussen 
19.00 - 20.00 uur binnenlopen met vragen over 
iPad, telefoon of tablet, vrijwilligers zitten klaar 
om je te helpen.

Actieve activiteiten elke maandag- en dinsdag-
middag
Op maandag kun je vanaf 14.00 uur sjoelen. Je 
kunt meer informatie krijgen via: 
sprokklundert@ziggo.nl.
Op dinsdagmiddag wordt er onder leiding van 
“meer Moerdijk’ gesport. Deze activiteit is voor 
mensen die chronisch ziek zijn. Het is een laag-
drempelige manier om met elkaar in beweging 
te zijn. De inloop is om 13.45 uur. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met Anja 
Buijtenhuis. T 06 - 834 90 165.

Heb je een leuk idee?
Het huis van de wijk wordt gerund door en-
thousiaste vrijwilligers. Op maandag tot en met 

vrijdag is er van alles te doen en zijn inwoners 
van harte welkom. Er zijn nog mogelijkheden om 
nieuwe activiteiten toe te voegen. Dit kan bijna 
iedere dag van de week. Heb jij een leuk idee, 
een leuke hobby die je met anderen zou willen 
doen, of een activiteit die je zou willen organi-
seren? Neem dan contact op met Renske voor 
de mogelijkheden

Sociale Benadering Moerdijk
Mogen wij een kopje koffie komen drinken? 
Wij zijn er voor mensen die te maken krijgen 
met geheugenproblemen en hun naaste. We 
hebben aandacht voor hetgeen wat jij belangrijk 
vindt, want vergeetachtigheid kan frustrerend 
zijn en het is niet altijd makkelijk om hier mee 
om te gaan. Samen zoeken we naar een weg die 
bij je past.
Contact: sbd-moerdijk@surplus.nl of: 06-
23640824.

Sociaal werker: Renske
Voor vragen over zorg, welzijn, Sociale Benade-
ring, Huis van de wijk of andere vragen kun je 
terecht bij Renske Donkers: Telefoon 06 - 236 
408 24; email: Renske.donkers@surplus.nl.
Renske heeft van 23 dec t/m 5 januari vakantie. 
Voor dringende zaken kun je contact opnemen 
met: 0168-331357 of sociaalwerkmoerdijk@
surplus.nl.

Spreekuur wijkzuster Pamela:
Op donderdag van 13.00 - 14.00 uur kan men 
bij de wijkzuster terecht voor vragen over zorg, 
welzijn en Sociale Benadering. Loop gerust bin-
nen in het Huis van de Wijk

SPROK activiteiten voor 55-plus-
sers in Klundert

Deelnemers van de SPROK  kunnen elke week 
met uitzondering van de schoolvakanties mee-
doen aan de diverse activiteiten.

Elke maandag:
13.00 uur: Biljarten in De Niervaert
13.15 uur: gym groep 1 “Meer bewegen voor 
ouderen”
14.00 uur: Sjoelen in het Huis van de Wijk Klun-
dert

Elke dinsdag:
13.00 uur: Biljarten in De Niervaert
13.30 uur: vertrek fietsclub vanaf het Sovak-
plein
13.30 uur: Kaartclub in De Niervaert (rikken en 
jokeren)

Elke woensdag:
13.30 uur: Zingen met Seniorenkoor De Herfst-
klanken in De Niervaert
15.00 uur: Bingo in De Niervaert

Elke donderdag:
13.00 uur: Biljarten in De Niervaert
Zwemmen in De Niervaert georganiseerd door 
MBVO (meer info via De Niervaert, telefoon 
0168-404848)

Elke vrijdag:
13.00 uur: Biljarten in De Niervaert

Recept van de maand

Paddenstoelenterrine
Tamara de Weijer is huisarts en inspireert mensen om ge-
zonder, energieker en slanker te worden. Ze heeft een kook-
boek gemaakt. Onlangs kregen we een recept uit dat kook-
boek: een paddenstoelenterrine. Dit recept is voor twee 
personen. Lekker en gezond!

Wat heb je nodig voor 2 personen?
200 g paddenstoelenmelange in plakjes, 200 g kastanje-
champignons in plakjes, olijfolie om in te bakken, 2 eetlepels 
sojasaus (zonder suiker), 50 gram ongebrande amandelen 
grofgehakt, 1 theelepel sambal, teentje knoflook (geperst), 
2 middelgrote eieren, 100 gram geraspte oude kaas, versge-
malen zwarte peper en handje verse bladpeterselie.
Verder heb je nodig een grote ovenschaal, koekenpan, knof-
lookpers, garde en fijne rasp.. 

Hoe maak je het klaar?
Verwarm de oven voor op 200 °C en vet de ovenschaal in 
met een beetje olijfolie.
Verhit 3 el olijfolie in een koekenpan en bak de paddenstoe-
len samen met de sojasaus 10-15 minuten op middelhoog 
vuur, tot al het vocht uit de paddenstoelen is verdampt. Voeg 
na 8-12 minuten de amandelen, sambal en knoflook toe.
Klop in een grote kom de eieren los met een garde. Voeg 
driekwart van de oude kaas en alle gebakken paddenstoelen 
toe en schep goed om. Breng op smaak met peper.
Giet het paddenstoelenmengsel in de ovenschaal en bak de 
terrine in het midden van de oven in 30 minuten gaar.
Serveer met de peterselie en de overige geraspte kaas. Eet 
je de terrine als avondmaaltijd? Dan kun je dit aanvullen met 
een groene salade.



Klundert Magazine pagina 20

Stadstafelavond Windmolenpark Klundert
Wat kunnen de opbrengsten van de windmolens betekenen 

voor de inwoners van Klundert?
Maandag 10 februari

Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
De Niervaert - Klundert  

BLIK OP TOEKOMSTIGE KANSEN
De totstandkoming van het windmolenpark Klundert, 
en de beoogde tegemoetkoming voor haar inwoners, 
heeft de gemoederen sinds 2017 beziggehouden. Het 
bestuur van de Stadstafel Klundert is blij om nu een 
doorkijkje te kunnen geven naar de mogelijkheden 
waarop inwoners van Klundert kunnen gaan profite-
ren van de opbrengsten. Deze kansen staan centraal 
op de Stadstafelavond van 10 februari.
Naast de Stadstafel zijn deze avond ook de Gemeente 
Moerdijk, Vattenfall, Havenbedrijf Port of Moerdijk en 
STEM (Stichting Energietransitie Moerdijk) aanwezig.

VERLEDEN – HEDEN – TOEKOMST 
In gezamenlijkheid zal er aandacht zijn voor zowel ver-
leden, heden als toekomst. Voor de Stadstafel is het 
van belang bij ieder moment stil te staan en samen 
met de andere partijen het bijbehorende eerlijke ver-
haal te vertellen.

DOEL VAN DE AVOND
Op deze avond willen we in gezamenlijkheid het ver-
leden afronden en zullen we de Klundertse inwoners 
informeren over de actuele plannen die na vele ge-
sprekken met alle betrokkenen tot stand gekomen 
zijn. 
Het bestuur van Stadstafel Klundert is verheugd om in 
samenwerking met de andere partijen deze plannen 
te presenteren en kijkt uit naar uw mening en ideeën.
Wij hopen op een grote opkomst, graag tot ziens op 
maandag 10 februari!
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Den Hollander Installaties B.V. - D. den Hollander - Noordschans 91, 4791RG Klundert - 0168-402629 - 0630368929 - info@dhinstallaties.nl

Feestelijke opening van 
Dorpshuis Noordhoek

Het Dorpshuis in Noordhoek is eind vorig jaar grondig verbouwd en 
vernieuwd. Woensdag 15 januari is het vernieuwde gebouw feestelijk 
geopend door de gemeente Moerdijk, vertegenwoordigers van Woon-
kwartier, aannemer Van Houwelingen en een aantal gebruikers van het 
gebouw. De kinderen van de basisschool verzorgden hierbij voor een 
feestelijke dansvoorstelling.

Het gebouw is weer helemaal up-to-date en kan weer gebruikt worden 
voor allerlei doeleinden.
Degenen die een bijeenkomst, vergadering of activiteit willen organi-
seren, kunnen terecht in de sfeervolle foyer van 70m². Hierin bevinden 
zich ongeveer 50 zitplaatsen waaronder 16 krukken.  Er is een pantry 
aanwezig waarbij gebruik kan worden gemaakt van een airfryer. Ten be-
hoeve van presentaties is een groot beeldscherm op statief aanwezig. In 
de pantry staat een horeca-koelkast met middelgroot drankassortiment. 

Het Dorpshuis wordt vooral verhuurd voor maatschappelijke, culturele 
en sportieve activiteiten.  Verzoeken tot reserveren kunnen gestuurd 
worden naar mailadres info@dorpshuisnoordhoek.nl. Reserveren kan 
doorlopend (vaste uren per week) ofwel incidenteel. Voor meer infor-
matie kan contact opgenomen worden met Theo Coppens van de be-
heersstichting, telefoon 06-13483620.

Aanvragen mantelzorgwaardering tot 10 
februari 2025

Mantelzorgers zijn van 
onschatbare waarde! 
Mantelzorgers zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. Die 
zorg is vaak onzichtbaar, maar wel heel belangrijk. Daarom kent 
de gemeente Moerdijk een zogenaamde mantelzorgwaardering. 

Deze waarderingsbon kan door Moerdijkse mantelzorgers 
aangevraagd worden via de website Mantelzorg Moerdijk. 
“Gemeente Moerdijk erkent het grote belang van mantelzorgers. 
Daarom bedanken we al onze mantelzorgers voor de inzet die 
zij dagelijks verrichten voor hun zorgvrager via een Moerdijkse 
cadeaubon die in te wisselen is bij onze lokale ondernemers. Ook 
ikzelf ben mantelzorger en weet dat dat intensief kan zijn. Een 
waardering kan dan een moment van ontspanning voor jezelf zijn. 
En dat is heel belangrijk om naast de zorg voor anderen ook jezelf 
niet te vergeten”, licht wethouder Pauline Joosten toe.

Voorwaarden
De waarderingsbon bestaat uit een cadeaubon van €35,-
. Alle Moerdijkse mantelzorgers, jong en oud, kunnen een 
waarderingsbon aanvragen. Er zijn wel voorwaarden waaraan 
voldaan moet worden. Zo moet er sprake zijn van langdurige, 
intensieve en onbetaalde zorg en/of ondersteuning aan een naaste 
in de gemeente Moerdijk. Ook moet het gaan over meer dan 
de gebruikelijke hulp, zoals een keer boodschappen doen. Voor 
maximaal vier mantelzorgers kan per zorgvrager een waardering 
worden aangevraagd. Ook geldt er een maximum van een bedrag 
van €140,00 per adres. De cadeaubon kan tot 10 februari 2025 
worden aangevraagd.

Aanvragen
Ga naar de website Mantelzorg Moerdijk en klik op 
mantelzorgwaardering. Vul de aanvraag in. Het is van belang dat 
alle gegevens correct worden ingevuld. Is er hulp nodig, kom dan 
langs op één van de spreekuren van Onsmoerdijk. Deze zijn op 
woensdag in de Fendertshof in Fijnaart van 10.00 tot 12.00 uur 
en op donderdag in het gemeentehuis in Zevenbergen van 13.00 
tot 16.00 uur. Of bel naar mantelzorg Moerdijk op 0168 - 331357.
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Verenigingsnieuws
Voor kinderen vanaf 7 jaar

PiMM = Plezier in Muziek Maken!

Determinato is gestart met een zogenaamd  PiMM!-orkest, een nieuw 
orkest voor kinderen vanaf 7 jaar die het leuk vinden om samen muziek 
te leren maken. Je hoeft er geen muziekles voor te hebben gehad. Kin-
deren kunnen kiezen uit een trompet, bugel, altsaxofoon, bariton, hoorn, 
trombone of slagwerk.

PiMM staat voor Plezier in Muziek Maken! Het PiMM!-orkest is een leuk 
en enthousiast kinderorkest die meteen vanaf de start samen leuke mu-
ziek maken. 

Welkom om mee te komen spelen!
Elke week op vrijdagavond repeteert dit kinderorkest in de muziekzaal van 
De Niervaert van 18.30 tot 19.15 uur. Het orkest is nu in de opstartfase 
en kinderen vanaf 7 jaar die ook graag mee willen doen zijn welkom om 
nog aan te sluiten. Loop gerust eens binnen in de muziekzaal van De Nier-
vaert om te zien en te horen hoe leuk het is om samen muziek te maken! 
En wil je meedoen in deze groep, dat kan natuurlijk, alle kinderen vanaf 
7 jaar zijn van harte welkom! Komt het nu (nog) niet uit, dan houd de 
publicaties in de gaten, het is namelijk de bedoeling dat we meteen na de 
zomervakantie een volgende PiMM-orkest starten!

Nieuw en uitdagend!
De kinderen maken muziek aan de hand van de PiMM!-methode. Dit is 
een nieuwe en uitdagende methode speciaal samengesteld voor kinde-
ren. In het PiMM!-orkest leren de kinderen onder deskundige begeleiding 
noten spelen en lezen, leren ze verschillende ritmes spelen en spelen ze 
samen. Er is online leermateriaal in de methode geïntegreerd. De kinderen 
werken toe naar een cool concert aan het eind van dit schooljaar.

Meer info
PiMM!-orkest wordt in Klundert geïnitieerd en gefaciliteerd door Muziek-

vereniging Determinato. Meer informatie is op te vragen via telefoon/
whatsapp 06-43694329 of via e-mail info@determinato.nl.
Na aanmelding krijgen de kinderen een muziekinstrument in bruikleen van 
de vereniging. Aanmelden voor deze groep kan tot medio februari.

Zaterdag 15 februari

Stamppottenmiddag georganiseerd 
door de kerken

De gezamenlijke kerken organiseren op zaterdag 15 februari een gezelli-
ge stamppottenmiddag in Gebouw De Ring aan de Kerkring. De inloop is 
vanaf 16.30 uur en het duurt tot ongeveer 19.00 uur. Iedereen is welkom 
om mee te komen eten, dus schuif gezellig aan!

Opgeven voor deze eterij kan tot en met maandag 10 februari bij Ineke en 
Kees den Hollander of bij Joke en Maarten van de Werken. Vervoer kan 
eventueel geregeld worden. De kosten bedragen vier euro per persoon; 
kinderen tot drie jaar gratis. Ter plekke kan dit contant betaald worden.

KBO Klundert en Seniorenraad SPROK

Lezing door René Bastiaanse voor 
Klundertse senioren
Donderdag 20 februari geeft René Bastiaanse op uitnodiging van KBO 
Klundert en Seniorenraad SPROK een lezing over het Rijke Roomse Leven 
in Brabant. De lezing wordt gehouden in de Niervaert in Klundert.

René Bastiaanse is bij vele bekend door zijn presentatie van het 
televisieprogramma De Wandeling, dat werd uitgezonden door Omroep 
Brabant. Verder was hij jarenlang directeur van het Brabants Museum in 
Den Bosch. Nu geeft hij lezingen door heel Noord-Brabant.

Deze donderdagmiddag vertel René Bastiaanse over het Rijke Roomse 
leven in Brabant van 1900 tot 1970 aan de hand van 150 foto’s die in 
sneltreinvaart voorbij zullen komen. De lezing gaat verder over de enorme 
invloed die het katholieke geloof heeft gehad op de sociale en economi-
sche ontwikkeling van Brabant. Aansluitend zal er een quizje gehouden 
worden aan de hand van foto’s, film- en geluidsfragmenten. Na afloop van 
de lezing worden er nog een viertal rondjes bingo gedraaid. De middag 
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wordt afgesloten met een verloting. 
De lezing begint om 13.30 uur. De zaal van de Niervaert gaat open om 
13.00 uur.  
Informatie over de lezing is te verkrijgen bij: Gonny Hendrikx. telefoon: 
06-86652119.

Zonnebloem Klundert

Gezellige activiteiten in 2025

Vrijdag 17 januari was de eerste 1e activiteit van dit jaar georganiseerd 
door De Zonnebloem Klundert. Een nieuwjaarsborrel met een loterij 
zorgde voor een gezellig begin van 2025.

Er werd stil gestaan bij het jaar 2024 en natuurlijk geproost op het jaar 

2025. Er werd een gedicht voorgedragen door een vrijwilligster, dit werd 
erg goed ontvangen door onze gasten. Er was nog een gratis verloting 
met leuke prijzen. De gasten hebben erg genoten van deze zeer geslaagde 
en gezellige middag”, aldus Sylvia Endeman, coördinator van Zonnebloem 
Klundert.

Save-the-dates
De volgende activiteit is vrijdag 7 maart van 14.00 - 16.00 uur in de Ring. 
Dan wordt er een gezellige middag gehouden met een spellencircuit. Er 
zak voor ieder wat wils zijn met allerlei leuke en gezellige spellen. Geen zin 
in een spelletje ook dan zijn alle gasten van de Zonnebloem kern Klundert 
welkom voor een gezellig praatje, natuurlijk alles onder het genoot van 
een drankje en wat lekkers. 
En zo vast om te noteren in de agenda: op vrijdag 25 april zal er een spe-
ciale Oranjemiddag gehouden worden van 14.00 - 16.00 uur in de Ring. 
Een voorproefje op Koningsdag met een oranjequiz en uiteraard met een 
glaasje oranjebitter. 

Donderdag 27 maart

Modeshow voor alle Klundertse 
Senioren
Donderdag 27 maart maken Seniorenraad SPROK en KBO Klundert een 
uitstapje met de bus naar Vander Kloostermode in Boskoop. Daar is dan 
een gezellige dag georganiseerd met modeshow en een spelletje.

De bus vertrekt die ochtend om 08.30 uur bij de Mauritshof aan de Prins 
Willemstraat. Na aankomst in Boskoop is er koffie met iets lekkers. Daarna 
is de modeshow. Er wordt deze dag de nieuwste zomermode geshowd. 
Mode voor de moderne vrouw van nu. Na de modeshow is er een gratis 
lunch. 

Winkelen en een spelletje
Na de lunch bestaat de mogelijkheid om vrijblijvend te winkelen. Niets 
moet. Als de ene groep winkelt wordt de andere groep vermaakt met een 
spelletje. Daarna worden de rollen omgedraaid. Er is alle gelegenheid om 
rustig te kijken en kleding te passen.

Opgeven
De kosten voor deze dagtrip bij een volle bus (50 personen) zijn 20 euro 
per persoon. Is de bus niet vol dan komt er een klein bedrag bij.
Deelnemen kan door het benodigde bedrag in een envelop te doen met 
daarop naam en adres. Deze envelop dan voor maandag 24 februari in-
leveren bij Annie Weevers (Van Puttenstraat 5), Janny Verhoeven (Prins 
Willemstraat 4/35) of bij Christel van Alphen (Voorstraat 50). 
De bus vertrekt donderdag 27 maart stipt om 08.30 uur bij de Mauritshof 
aan de Prins Willemstraat. En vertrekt om 15.30 uur uit Boskoop weer 
terug naar Klundert.
Informatie over de modeshow bij: Gonny Hendrikx. telefoon: 
06-86652119
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Albert Heijn in de Klundert, Doorsteek 9, 4791 HR Klundert

Albert Heijn
In de Klundert

De actie loopt van 10 februari tot 7 april


